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Het is januari, hartje winter. Hoe zullen de
weersomstandigheden zijn: helder vriesweer,
een witte wereld of grijs druilweer? Maar het
maakt niet uit, want vandaag staat een OLAT-
wandeling op de agenda. En je kunt toch geen
betere besteding van de zondag bedenken dan
een door OLAT prima verzorgde winterwandeling
te maken!

Wat kunnen we verwachten?

Alle afstanden lopen langs de Dommel, komen in
mooie, authentieke buurtschapjes en doorkrui-
sen natuurgebied De Geelders. De langere af-
standen bezoeken de bakermat van OLAT Olland
en komen in De Scheeken. Vandaag een wande-
ling met volop variatie in het kenmerkende Meie-
rij-landschap.

Dus wat let je: pak de wandelschoenen en kom
meewandelen.

De start bij evenementenboerderij 't Dommeltje is
direct een leuk begin. Van oorsprong is dit een boerde-
rij en dat is nog steeds zo. De veestapel bestaat uit
ongeveer 125 koeien, 65 melkkoeien en 60 jonge
koeien/kalfjes van 0-2 jaar. En zodra je aankomt zie je
ze al staan in open stallen, terwijl ze lekker eten van
het hooi dat in de ruif ligt.

Maar we moeten nog even langs het startbureau, in-
schrijven en de routebeschrijving ophalen. Dan kunnen
we op pad. En, hoe leuk, de eerste wandelmeters lei-
den ons door de stal, langs de nieuwsgierige koeien.
De dieren zijn bezoekers gewend, maar zoveel....

Het duurt niet lang of we lopen langs de Dommel, deze
stroomt hier parallel aan de A2.

Snel dient zich de eerste splitsing aan. De wandelaars
die 10 km lopen, gaan een mooie en afwisselende rou-
te maken.

Ze lopen door het buurtschapje Onrooi en passeren
typische Brabantse langgevelboerderijen. Hierbij is het
voorhuis, de stal en de schuur aan elkaar gebouwd,
terwijl de deuren in de lange gevel geplaatst zijn.
Autoluwe wegen en zandpaden wisselen elkaar af.
Langs weilanden en boomkwekerijen voert de route de
wandelaars in de richting van de Geelders. Hekjes, een
bruggetje, een wildrooster, het is er allemaal. Dan ver-
ruilen ze het open boerenland voor de bossen en gaan

op weg naar de soeppost. Daar treffen ze de andere
wandelaars.

Deze lopen ondertussen verder langs de Dommel in
zuidelijke richting. Een brug leidt hen naar de overkant
het Dommeldal in. Door bosschages en langs een vis-
vijver gaan we op weg naar het oude spoortracé van
het Duits lijntje. De lijn verbond het Duitse Wesel met
het Nederlandse Boxtel. Het spoor ligt er nu verlaten
bij: in 1950 stopte het personenvervoer, terwijl in
2004 de laatste goederentrein reed op het enige nog
overgebleven stuk spoor tussen Boxtel en Veghel.

Bij de brug over de Dommel gaan de wandelaars die
15 km lopen de oude spoorbrug over en komen in het
bijzondere buurtschapje Kasteren. Hier lijkt de tijd stil-
gestaan te hebben: het oude treinstation is nu woon-
huis. Aan de overkant van de weg staat een prachtige
boerderij, zo sfeervol.

De wandelaars passeren een veldkapel en komen dan
samen met de overige wandelaars.

Deze, de 20, 30 en 40 km, hebben het Duits lijntje
achter zich gelaten en zijn op weg naar Liempde. Op
grens met de bebouwing wordt duidelijk dat we dit
Brabantse dorp niet gaan verkennen, maar dat er een
hele leuke verrassing wacht.

We gaan niet de beenspieren, maar de armspieren ge-
bruiken en wel om ons naar de overkant van de Dom-
mel te krijgen: het Sint-Janspontje!

Tot 1955 zette de familie Koppens hier mensen over
van Liempde naar Kasteren en weer terug. Wie van



Kasteren kwam, kon met een fluitsignaal aangeven dat
hij overgezet wilde worden.

Nu mogen we dit zelf doen. Na dit leuke intermezzo lo-
pen we over de Hoevedreef in de richting van de histo-
rische kartuizerhoeve Groot Duijfhuis. De naam is af-
geleid van de karakteristieke duiventoren uit 1661, die
naast de herenboerderij staat. De duiven leverden
mest op van hoge kwaliteit. In oude geschiedschrijving
staat vermeld dat er maar liefst zes karrenvrachten
per jaar uit de toren gereden werden. De hoeve zelf is
nog ouder en stamt uit de 14e eeuw. Let eens bij het
voorbijlopen op de in 1523 aangebouwde herenkamer,
het achterste gedeelte van de boerderij.

" Hoeve, schuur
en toren zijn
rijksmonument
en nu eigendom
van het Bra-
bants Land-
schap, maar ik
weet nog dat
Sjef er boerde
en dat we
schrokken van
de enorme stier
Dorus, toen we
even een kijkje
namen in de
Vlaamse
schuur.

Deze schuur is
de oudste van
Nederland, ge-
bouwd in 1525.
Alle oorspronkelijke gebinten zijn er nog aanwezig.
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He, we zijn nog maar een uurtje onderweg en we heb-
ben al zoveel moois gezien! Hulde aan de routebou-
wers Michael Reuvers en Hans van Heeswijk.

We lopen op smalle weggetjes tussen de populieren.
De wandelaars die 15 km lopen, voegen hier in. Alle
afstanden zijn nu weer even samen. Even, want dan
volgt de splitsing, waarbij de twee langste afstanden in
zuidelijke richting lopen. De 15 en 20 km gaan op weg
naar de caférust. Deze is ditmaal véér de grote koffie-
post, maar is wel op een geweldig leuke plek: 't Koffie-
hoos. Hier ben je niet zomaar weg...

Maar we zijn nog niet op de helft, dus toch maar weer
op pad. En dat doen we graag, want we lopen naar
natuurgebied de Geelders. Aan deze kant heeft het
gebied iets mysterieus. Het behoorde toe aan

Mr. Ewald Marggraff.

In 2003 overleed hij en tot die tijd was “zijn” deel van
de Geelders verboden terrein voor wandelaars en werd
het niet onderhouden. Zo kreeg het gebied grote na-
tuurwaarde. Door de bijzondere sfeer van o.a. omge-
vallen bomen, totaal begroeid met mos, ontstaat een
beetje het karakter van een oerbos.

Doordat er geen verstoringen waren, werd het tevens
een belangrijk rustgebied voor tal van dieren.

In 2005
werd beslo-
ten het bos
open te stel-
len voor
wandelaars
ze genieten
van dit bij-
zondere ge-
deelte van
het natuur-
gebied.
Maar ook het :TS'_
overige ge- *°

deelte van

de Geelders is zeer de moeite waard. Je treft er veelal
loofbos, maar ook stukjes weiland en heideveldjes. De
wandelaars die 15 km lopen, hebben het voorrecht om
door het Margraff-gedeelte te lopen.

Midden in de Geelders is de samenkomst met de
lopers op de langere afstanden.

De wandelaars op de 20 km-route gaan net voor het
spoor rechtsaf en lopen een flink stuk langs het spoor
tot de grote koffiepost.

Hier is de samenkomst met de 30 en 40 kilometer.
Deze hebben er inmiddels heel wat kilometers opzit-
ten. Zij zijn na de splitsing bij het buurtschapje
Kasteren in zuidelijke richting gelopen. Bij het mooie
Ave Mariakapelletje gaan ook deze twee afstanden uit-
een.

De 30 km-lopers krijgen prachtige wandelkilometers
door het Dommeldal voorgeschoteld. Ze lopen over
een variatie van autoluwe wegen en zandpaden.

Ze passeren uitkijkpunt ‘'t Meulke en komen over een
bruggetje over de Dommel. Dit riviertje meandert hier
door het kleinschalige cultuurlandschap van de
Brabantse Meierij, met z'n eindeloze rijen populieren.
Dan nadert Olland en komt de caférust in zicht.

Deze is bij de Beuk, een gezellig bruin café, waar OLAT
vaker te gast is.

Inmiddels zijn ook de 40 km-lopers aangesloten.

Zij hebben er inmiddels een extra lus van 10 km opzit-
ten. Een lus die de wandelaars door het mooie natuur-
gebied De Scheeken voert, hét landschap van de po-
pulier en de oude klompenindustrie.

De naam Scheeken is afkomstig van de Schei-eik, een
grensboom. Je ziet ze regelmatig staan: een majestu-
euze breed uitgewaaierde eik, eenzaam in het land-
schap, op de kruising van zandwegen.

De Scheeken is een gebied, rijk aan natuur en ge-
schiedenis. Het ligt in het centrum van het Groene
Woud, waar van oudsher leembossen voorkomen. Een
groot deel is eigendom van Brabants Landschap.

In de Middeleeuwen was de Scheeken een ‘gemeijnt,
een open, wijds en onverkaveld gebied waar de inwo-
ners van Liempde vrij gebruik van konden maken. Zij
voedden hun varkens met de vruchten van de bomen,



ze hakten er hout voor de kachels en hooiden de
beemden. In de 19e eeuw werden delen van het
gemeijnt ontgonnen en ontstond het kenmerkende po-
pulierenlandschap ofwel ‘peppellandschap’.’

Even wat achtergrondinformatie over het mooie
populierenlandschap:

Veel populieren werden geimporteerd uit Noord-
Amerika. Dat deze 'Canadassen’ de voorkeur kregen
boven de inheemse Zwarte Populier kwam door hun
snelle groei en vooral door de geschiktheid voor de
klompenmakerij, die juist in deze regio tot ontwikke-
ling kwam. Halverwege de negentiende eeuw was een
belangrijk deel van de Meierijsche beroepsbevolking
werkzaam als klompenmaker. Toen in de twintigste
eeuw de afzetmarkt voor klompen begon te krimpen,
werd het populierenhout eerst nog gebruikt om lucifers
van te maken, maar uiteindelijk was de populierenteelt
niet meer rendabel. Steeds vaker werden de bomenrij-
en juist gezien als sta-in-de-weg voor schaalvergroting
en intensivering van de landbouw. Zodoende verdwe-
nen de populieren in hoog tempo, ook al omdat de
boom maar een beperkte levensduur heeft. Alleen in
het hart van de Meierij bleef het karakteristieke en
kleinschalige coulisselandschap behouden.

En in dit eeuwenoude landschap lopen wij vandaag te
genieten van een heerlijke winterwandeling en dat
geldt niet alleen voor de 40 km. Nee, alle afstanden lo-
pen door dit prachtige oer-Brabantse landschap.

Terug naar de route van de 40 km. Ook deze leidt de
wandelaars over afwisselend autoluwe wegen en zand-
paden. Ze komen bij de Berkenloop, een smal beekje
dat hier mooi door het landschap slingert.

Een bruggetje brengt ons naar de overkant. We passe-
ren enkele boomkwekerijen waar dit gebied ook be-
kend om is. En zo nadert Boskant, waar bij

De Vriendschap de caférust is.

Na de rust vervolgen we de route door het landelijke
buitengebied van Boskant. Het is hier fijn wandelen.

We komen door verschillende draaipoortjes, lopen op
oude boerenlandwegen tussen bosschages en weiden

en natuurlijk zijn daar aan weerszijden de populieren.
Het blad is er inmiddels af, het vertrouwde geritsel van
de bladeren denken we erbij.

We komen bij een volgend kerkdorp van
Sint-Oedenrode: Olland.

Hier is de samenkomst met de wandelaars op de 30
km-route. Samen genieten ze van de 2e caférust bij
De Beuk. Na de rust lopen we een stukje langs de rand
van de bebouwde kom en komen dan weer in de
natuur. We verruilen het boerenland voor de bossen
van de Geelders. En hier, aan de rand van dit natuur-
gebied, treffen we dan eindelijk de vertrouwde witte
tentdoeken. We hebben er vandaag wat langer op
moeten wachten, maar dan krijg je ook wat: een heer-
lijke mok vers gezette koffie, aangereikt door de altijd
goedgemutste OLAT-vrijwilligers. Een lekkere koek er-
bij, een praatje maken, genieten van een fijn moment
tijdens deze wandeldag.

Inmiddels zijn hier ook de wandelaars die 20 km lopen
aangekomen.

Samen vervolgen we de route langs de rand van de
Geelders. Opnieuw een fijne afwisseling. Ditmaal zand-
wegen, slootkanten, een stuw. En dan toch echt: de
Geelders. We lopen in het gedeelte van het gebied dat
eigendom is van Staatsbosbeheer. Het heeft een ander
karakter dan het Margraff-gedeelte, maar ook hier is
het schitterend.

De rabatten vallen op: greppels en verhogingen. Een
groot gedeelte van De Geelders was niet geschikt voor
ontginning. Er werd eikenhakhout geoogst voor de
winning van eikenschors ten behoeve van de leer-
looierij. De greppels werden in de jaren 30 met de
hand gegraven om rabatten op te werpen. Daarop
werden de eiken geplant die geriefhout moesten ople-
veren dat aan boeren werd verkocht.

De brede dreven in het gebied dienden voor de afvoer
van dit hout. Het hakhoutbeheer is omstreeks 1975
door Staatsbosbeheer gestopt. Het beheer werd ge-
richt op het ontstaan van een meer natuurlijk bos.

Midden in de Geelders zijn twee samenkomsten, eerst
met de 15 km en iets verderop met de 10 km. En we
weten het: als alle afstanden samen zijn, is het tijd
voor soep! En al gauw is daar dan ook de soeppost
met een heerlijk wintersoepje. Laten we hopen op win-
terse weersomstandigheden, dan smaakt deze extra
lekker!

Na de pauze lopen we een stukje over het fietspad en
gaan dan weer de natuur in. We krijgen mooie laatste
wandelkilometers in het fraaie Meierijlandschap, waar
het uitzicht na elke bocht anders is. Ook zien we de
Dommel weer. We lopen op een fraai pad met de
Dommel aan de rechterzijde en kleine poeljes aan de
linkerkant. Het is hier echt nog even volop genieten!
Na een doorsteek door een bosgebiedje en stukje ak-
kerrand naderen we 't Dommeltje.

Het einde van een hele mooie wandeling!

-Myriam van den Berg-



