
VOORUITBLIK WS DOMMELEN - 15 oktober 2023 
 
Oktober staat op de kalender, de maand waarin de 1e winterserietocht van OLAT 
wordt georganiseerd. 
De 1e winterserietocht, de herfst dient zich aan. De zomer is voorbij. Het geeft een wat 
weemoedig gevoel. Maar niet getreurd, de invallende herfst laat ons volop genieten: 
de paddenstoelen, de bessen die de meidoornstruiken een rode gloed geven, de 
sleedoorn met z’n grote blauwe bessen, de bladverkleuring …. En dan op stap mogen 
met OLAT. Dat wordt genieten! 
 
Een kort overzicht: We lopen vandaag in het mooie landelijke gebied ten zuiden van 
Dommelen, een kerkdorp van Valkenswaard. De kortere afstanden komen o.a. in het 
natuurgebied De Malpie, terwijl de langere afstanden het Leenderbos en de Leenderheide 
doorkruisen én het gebied van de Achelse Kluis gaan verkennen. 
 
De start is in het gastvrije dorpscafé Dommelstroom. 
Na vertrek lopen alle wandelaars via enkele woonstraten naar het buitengebied. We lopen 
hier door een oud Kempisch landschap. Her en der passeren we de langgevelboerderijen, de 
oudste typisch Brabantse boerderijvorm, waarbij voorhuis, stal en schuur aan elkaar zijn 
gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de lange gevels. 
We lopen over zandwegen, fietspaden en genieten van vergezichten, nu de mais weer van 
het land is. 
 
Dan zien we de grote koffiepost. De generator bromt, de banken staan uitnodigend klaar, de 
OLAT-vrijwilligers verwelkomen ons met verse koffie. Wat willen we nog meer….. 
Laat de omgeving even goed op je inwerken! We zijn op landgoed Rustenberg, een 
bijzonder plekje. Het echtpaar dat hier al tientallen jaren woont, heeft van hun 
woonomgeving iets bijzonders gemaakt. Grote stukken weiland en perceeltjes met bomen 

zijn omgevormd tot een natuurgebied, waar 
vleermuizen, vogels en uilen zich thuis voelen.  
Het is een gebied geworden dat De Malpie en 
het Leenderbos een beetje dichter bij elkaar 
brengt.  
Het echtpaar vond dat in het Kempische 
landschap een Mariakapel thuishoorde. Deze 
was er nog niet. Zij hebben een eigen ontwerp 
uitgewerkt en aan de rand van de grote 
waterplas staat sinds kort een hele bijzondere 
kapel: Onze Lieve Vrouw aan het water.   
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Direct na de pauze volgt de eerste splitsing, de 
wandelaars op de route van 10 en 15 km gaan 
bij het poortje op het landgoed rechtsaf, de 
langere afstanden gaan linksaf. 
Al gauw gaan ook de 10 en 15 km uiteen.  
De wandelaars op de 10 km lopen op mooie 
zandpaden aan de rand van De Malpie. 
Dichtbij de Venbergse watermolen komen zij 
weer op de hoofdroute. Ondertussen maakt de 
15 km een iets grotere lus. Zij komen op De 
Malpie, een uitgestrekt heidegebied met vele 
grote en kleine vennen. Prachtige wandel-
kilometers volgen: zandpaden over de heide,        Foto: Martien Habraken 

zicht op vennen, een brug over de Dommel. 
Dan komen ook zij de andere wandelaars weer tegen om samen naar de soeppost te gaan. 



De overige afstanden zijn ondertussen in oostelijke richting gelopen, richting Leenderbos. Zij 
passeren het mooi gelegen Brugven, dat omgeven is door een afwisseling van perceeltjes 
naaldbos en open weilanden. Heerlijk, die variatie! De routebouwers van vandaag Ton 
Vissers en Martien Habraken hebben weer mooie paden voor ons weten te vinden. Dank 
heren! 
 
De 20 km heeft vandaag een extraatje, zij zwaaien hier de wandelaars die 30 of 40 km lopen 

gedag en lopen bijna het gehele ven, dat 
gevoed wordt door kwelwater, rond.  
Hierna passeren zij een wit houten 
kapelletje waar een bijzonder verhaal bij 
hoort. Het kerkje is een bedevaartsoord 
waar dagelijks mensen komen om te 
bidden. Het is opgericht omdat Maria 
verschenen zou zijn aan een vrouw en er 
een wonderbaarlijke genezing gebeurde. 
Een groot bord met daarop 
“Verschijningsplaats” verwijst hiernaar. 
Naast de kapel, die in 1999 gebouwd is, is 
een kruisweg. Neem er vooral een kijkje. 
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Daarna komen zij op het tracé van het oude “Bels” lijntje, de spoorlijn Hasselt – Eindhoven. 
In 1973 reed hier de laatste trein. De rails werden opgebroken, maar het tracé is nog goed in 
het landschap te herkennen: Een kaarsrecht, prachtig wandelpad tussen groensingels. 
Spoedig hierna komen zij weer op de hoofdroute. 
De twee langste afstanden gaan kilometers maken. Zij lopen via het buurtschapje 
Bruggerhuizen naar het Leenderbos. Dit maakt onderdeel uit van een 1600 ha groot Natura 
2000-gebied, dat op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel 
ligt. Het Leenderbos is één van de eerste bossen die bewust zo zijn aangelegd dat het ook 
een aantrekkelijk recreatiegebied zou worden. Zo zijn de paden licht gebogen, in 
tegenstelling tot de meeste ontginningsbossen waar de dreven kaarsrecht zijn. Dit maakt het 
wandelen in dit bosgebied extra leuk!  
Het gebied is voornamelijk beplant met 
naaldbomen. Maar volgens een nieuw Natura 
2000-beheerplan wordt een deel van het 
naaldbos gekapt en weer omgezet in heide. 
Ook wordt de laatste jaren de dichte 
houtopstand gedund zodat loofbomen, zoals 
de berk en de eik weer ruimte krijgen. Dus 
steeds meer afwisseling! 
De wandelaars lopen kriskras door het gebied. 
De lopers op de 40 km maken een grotere lus 
en genieten langer van dit mooie gebied. De 
extra lus voor de 40 km-lopers leidt hen naar 
het noordelijke gedeelte van het Leenderbos.         Foto: Martien Habraken 

 
Zij wandelen o.a. langs de vijvers die momenteel vooral als doel hebben om water vast te 
houden. In de winter komen deze vol water te staan en door een beheerssysteem zakt het 
water in de zomer langzaam naar het grondwater.  
Ook komen de wandelaars aan de oever van de Tongelreep, een rijviertje van de Dommel 
en een van de helderste riviertjes van Vlaanderen en Brabant.  
En natuurlijk treffen zij er de exclusieve wagenrust. Deze staat op een van de weinige 
parkeerplaatsen in dit gedeelte van de route, zodat de OLAT hier zonder problemen een post 
op kan zetten. 
 
Na deze fraaie lus komen de 30 en 40 km weer samen om op weg te gaan naar de Groote 



Heide. Dit gebied is behouden gebleven door de Tweede Wereldoorlog. In het begin van de 
20e eeuw vonden in de regio namelijk grootschalige ontginningen plaats, waarbij vennen 
werden drooggelegd en naaldbossen werden aangeplant. Zo werd in de jaren ’30 het 
Leenderbos aangelegd. Hierbij werd een groot deel van het heidegebied met naaldhout 
beplant. Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden deze werkzaamheden 
echter gestaakt. Hierdoor lopen we nu in een Kempisch landschap zoals dit er eeuwen 
geleden ook al uitzag en dat is genieten. We passeren heidegebieden, vennen en 
stuifduinen en lopen over een afwisseling van kronkelpaadjes en brede zandpaden, maar 
ook langs akkertjes en her en der langs oude boerderijtjes. 
 
Maar na al dat moois is het ook tijd voor de inwendige mens en waar kan dat beter dan bij de 
Achelse Kluis! Koffie met vlaai, maar een huisgebrouwen biertje is ook niet te versmaden! 
We werden hier al opmerkzaam op gemaakt door de routebordjes “La Trappe”.  

Al snel komt het fraaie kloostercomplex in zicht 
van wat officieel heet: de Abdij Onze-Lieve-
Vrouw-van-La-Trappe-van-de-Heilige-
Benedictus, beter bekend als de Achelse Kluis. 
De Abdij die deels op Belgisch, deels op 
Nederlands grondgebied ligt, stond onder meer 
bekend vanwege het gelijknamige bier Achel dat 
sinds 1998 in de eigen huisbrouwerij wordt 
gebrouwen. Omdat de laatste monniken uit de 
abdij vertrokken zijn en de abdij verkocht werd 
aan een ondernemer, verloren de bieren hun 
authentieke Trappistenlabel. 
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Maar dit alles neemt niet weg dat het een bijzondere ervaring is om onder de poort door te 
lopen en op de binnenplaats te komen en te genieten van de sfeer.  
Na de pauze vervolgen we de route. We lopen langs de kloostermuur en komen even op 
Belgisch grondgebied. Maar niet voor lang, want we gaan helaas op de terugweg. Gelukkig 
zijn we nog ver van huis en kunnen we nog volop genieten van een variatie aan 
bosgebiedjes en landelijk gebied met mooie groensingels. 
Op de echte herfstverkleuring van de bomen moeten we nog even wachten, maar de 
heesters tonen hun kleurenpracht. Het is hier heerlijk wandelen. 
 
Na een uurtje is een volgende samenkomst en wel de wandelaars die 20 km lopen. 
Gezamenlijk vervolgen we de route door dit mooie Kempische landschap en gaan dan op 
weg naar de volgende caférust. Deze is bij de Woeste Hoeve in Borkel en Schaft. Dit 
gezellige dorpscafé ligt aan het markante eeuwenoude dorpsplein van het dorpje Borkel. 
Misschien schijnt er een aangenaam najaarszonnetje en is het genieten op het terras.  
Maar we zijn er nog niet, dus blijven we niet lang.  
 
We stappen aan en lopen al gauw weer in het buitengebied. We naderen De Malpie. En we 
weten het: dit is een prachtig natuurgebied. Het bestaat uit twee gedeelten: de 
Malpiebeemden, vooral hooilanden, moerrassen en moerasbosjes, en de Malpiebossen. We 
komen eerst in de beemden en lopen tussen weilanden, op brede zandpaden en langs 
bosranden, volop afwisseling.  
Dan is de volgende samenkomst. De route van 15 km voegt in.  
Samen gaan we de Malpiebossen in. Behalve bossen treffen we hier een groot gebied dat uit 
heide en vennen bestaat.  



Al heel snel lopen we langs het grootste ven 
met de originele naam: Groot Malpieven. In 
2010 is dit ven en de directe omgeving grondig 
onder handen genomen. Het overtollige slib is 
er uitgehaald en de bomen langs het ven zijn 
verwijderd. Hierdoor is de waterkwaliteit 
verbeterd en dit is te zien. Mooie en bijzondere 
oevervegetatie, veel watervogels. Maar o.a. ook 
kikkers, hagedissen, het ijsvogeltje en spechten 
voelen zich thuis in dit mooie gebied. 
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We lopen door De Malpie en treffen dan de Dommel. Dit kon niet uitblijven, bij een wandeling 
vanuit Dommelen…..  
De Dommel stroomt dwars door het gebied, langs de heide, langs de beemden. 
 
En dan komen we ook bij de soeppost. Na al het moois waarvan we hebben kunnen 
genieten, gaan we nu genieten van een lekker warm herfstsoepje. Even de benen rust 
gunnen, een praatje maken met medewandelaars of de OLAT-vrijwilligers en dan maken we 
ons op voor het laatste gedeelte.  
Dichtbij de Venbergse watermolen, die we op afstand zien liggen, is de laatste samenkomst. 
De wandelaars op de 10 km sluiten aan. Samen lopen we naar de finish van deze mooie 
wandeldag.  
Een prachtige aftrap van de winterserie 2023 – 2024. 
 
Kom je meegenieten? 
 
 
-Myriam van den Berg- 


